
Mercy Ships

Even voorstellen: Dirk Huyghe en

Nadine Boeve uit Mariakerke. Dirk

(68 jr) was in actieve dienst Rijks-

wachter maar sinds zijn pensione-

ring ligt de focus vooral op het

“goede doel”. Een van de projecten

waarvoor Dirk zich inzet, willen

we hier nader toelichten, omdat hij

zich in dit geval toch op een heel

speciale manier heeft geëngageerd.

Ik heb het over ‘Mercy Ships’ Hoe-

wel de organisatie al zo’n 40 jaar

bestaat is ze toch niet algemeen be-

kend. Zoals de naam suggereert gaat

het om een christelijk geïnspireer-

de organisatie die twee ziekenhuis-

schepen inzet om gratis medische

zorg te brengen tot bij de allerarm-

sten. Meestal mensen in Afrika die

geen enkele toegang hebben tot be-

taalbare medische en chirurgische

zorg.

Waarom een schip ?

Van de wereldbevolking woont 80%

opnietméér dan 150 kmafstand van

een havenstad. Daarom is een schip

de beste manier om hulpbehoeven-

de mensen in arme landen te berei-

ken. Gezondheidszorg bieden aan

hen die anders ongetwijfeld versto-

ken zouden blijven van essentiële

medische hulp en levensreddende

ingrepen. Men dient hierbij te we-

ten dat de aandacht van de medici

van Mercy Ships in de eerste plaats

gaat naar het bijstaan van mensen

met zware fysische letsels. Mensen

in hoge nood, want met een zicht-

bare afwijking of beperking word je

in Afrika door familie en omgeving

vaak verstoten. Daarom zijn de in-

grepen van de MS-dokters van cru-

ciaal belang. Zij kunnen het leven

van hun patiënten totaal verande-

ren, zodat ze opnieuw in de samen-

leving opgenomen worden en een

volledig nieuw leven kunnen star-

ten.

De 3 voornaamste opdrachten

van Mercy Ships :

1. Het toedienen van gratis medi-

sche zorg en chirurgie: zoals o.a.

het verwijderen van tumoren; or-

thopedie; het behandelen van ge-

spleten lippen en verhemelte; re-

constructieve plastische chirurgie;

cataract; tandheelkunde; fistelope-

ratiesenz…

2. Verlenen van opleiding en trai-

ning aan plaatselijke gezondheids-

werkers.

3. Het verzorgen en begeleiden van

ontwikkelingsprojecten ter plaatse;

verbetering infrastructuur en ge-

zondheidszorg, soms ook gerela-

teerd aan landbouw en bv. ook wa-

terzuiveringsprojecten.

Maidentrip

Een varend ziekenhuisschip biedt

een beschermde en schone omge-

ving om de kans op infecties mini-

maal te houden. Er is schoon drink-

water en er zijn sanitaire voorzie-

ningen. Zo’n schip is ook onafhan-

kelijk van externe factoren en kan

zo nodig snel naar een andere be-

stemming varen. Op dit ogenblik

zijn er twee schepen in gebruik bij

Mercy Ships: de al wat oudere Af-

rica Mercy en de nagelnieuwe Glo-

bal Mercy. Dit schip beschikt over

6 volwaardige operatiezalen, en er

is plaats voor 200 ziekenhuisbed-

den. De Global Mercy is het grootste

burgerziekenhuisschip ter wereld

en voer vorige lente voor de eerste

keer naar Afrika, meer bepaald naar

Dakar in Senegal voor haar allereer-

ste missie. Senegal behoort tot de

landen ten zuiden van de Sahara,

waar meer dan 93% van de bevol-

king geen toegang heeft tot veilige

en betaalbare chirurgie. Een groot

deel van de ruim 14 miljoen inwo-

ners van Senegal heeft te kampen

met malaria, wijdverbreide armoede

en een hoge kindersterfte. Uiteraard

is Mercy Ships ook in nog veel an-

dereAfrikaanse landenactief.

Er werd 6 jaar aan het schip gewerkt

en de verwachting is dat het nieuw-

ste schip 50 jaar lang mee zal gaan

en in die tijd zullen er meer dan

150.000 levens aan boord worden

veranderd, alleen al door chirurgie.

Een heus dorp

De “crew” van het hospitaalschip

bestaat niet alleen uit medisch per-

soneel, maar ook uit een volledi-

ge bemanning, zoals o.a. zeelui,

mecaniciens, loodgieters, schrijn-

werkers, ICT-ers, receptionisten,

schoonmakers, keukenpersoneel,

laboranten, security, receptie enz …

Er zijn meer dan 150 verschillen-

de functies aan boord. Het is echt

een dorp op zichzelf waarin alles

en iedereen is voorzien! In principe

worden al deze taken door vrijwil-

ligers uitgevoerd. Je hoeft dus niet

meteen dokter of verpleger te zijn

om iets te kunnen betekenen aan

boordvanzo’nschip.

Een algemeen en belangrijk prin-

cipe bij Mercy Ships, is dat alle

vrijwilligers zelf instaan voor hun

reis-enverblijfskosten.

(vervolg op pagina 3)
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OP TREZEKEN KERMIS

De pannenkoeken hebben heerlijk

gesmaakt op trezekeskermis! Alles

was op, en misschien waren er wel

te weinig? Dan waren de schuldi-

gen zeker niet wie vooraf had inge-

schreven..

Dank aan alle mensen van Okra die

er hard aan gewerkt hebben. Het

was gezellig en de sfeer meer dan

oké.
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Daardoor kunnen alle andere fi-

nanciële middelen (sponsoring en

giften) integraal besteed worden

aan het gratis verlenen van medi-

schezorgterplaatse inAfrika.

Meeophetschip

Dirk had ooit al info ingewonnen

om als vrijwilliger mee te gaan,

maar dat bleek nogal ingewikkeld

omdat dit toen een langdurige op-

leiding in de USA vereiste. Die ge-

dachte geraakte wat op de achter-

grond, maar nu het allernieuwste

schip, de “Global Mercy”, enige

tijd geleden aangemeerd lag in Ant-

werpen, werd de interesse opnieuw

gewekt en toen meldde hij zich on-

middellijk aan bij het hoofdbestuur

in Texas (USA) en dit met gunstig

gevolg … Van eind maart tot half

juli 2022 mocht hij dienst doen aan

boord van het nieuwste schip in het

team van de “dining room” (selfser-

vice)…

Eenuniekeervaring

Zelf had hij eerder gedacht aan een

job als fotograaf/videomaker om-

wille van zijn ervaring hierin of

aan iets in verband met security (als

gepensioneerd rijkswachter –poli-

tieman). Maar voor dergelijke eer-

der gespecialiseerde taken wordt er

verwacht dat je langer dan 3 maan-

denaanboordkanblijven.

Het idee belangeloos anderen te

helpen heeft in het gezin Huyg-

he-Boeve altijd wel een belangrij-

ke rol gespeeld. Dit nu te kun-

nen doen met gelijkgestemden van

over de ganse wereld versterkte die

interesse. Dirk: “Ik was altijd wel

wat (gezond) jaloers geweest op

de mensen van de medische sector

die zich op zo’n ziekenhuisschip

in Afrika kunnen inzetten. En nu

kreeg ik zelf die kans, zij het dan

voor een totaal andere functie.”Info

zie : https://mercyships.be/vrijwil-

liger-worden/ ; Giften Rek.nr. BE90

001602986432

Voor elke gift vanaf 40 euro ont-

vangt u een fiscaal attest. Zo kan u

een belastingvermindering krijgen

ter waarde van 45% van het totaalbe-

dragvanuwgift(en).

Eenfijneontmoeting

Bij aankomst in Dakar had Dirk een

gesprek met Don Stephens, de op-

richter van Mercy Ships die in 1978

het aandurfde om een 2de hands

ferry boot aan te kopen en die ver-

volgens te laten ombouwen tot een

ziekenhuisschip. Met dit schip de

“Anastasis” startte het wonderlijk

avontuur van Mercy Ships. Step-

hens werd destijds geïnspireerd

door moeder Teresa, heel bijzonder

want ook Dirk had ooit het genoe-

gendeze “grote”damemeermaals te

ontmoeten in Calcutta en met haar

boeiende gesprekken te hebben. En

uiteraard is ze ook voor Dirk een

bron van inspiratie en begeestering

geworden. Een paar van haar uit-

spraken bleven hem bij: “Love one

another as much as yourself” - “Let us be

instruments of God” - “Do small things

with great love” and “Together we can do

great things” …

Kortsamengevat

Aan boord van het “schip van de

naastenliefde” vond Dirk mensen

met één gezamenlijke drijfveer: deel

uitmaken van een groot en fantas-

tisch raderwerk van vrijwilligers

in allerlei vormen en kleuren om,

rechtstreeks of onrechtstreeks, het

leed van de allerarmsten daar in

Afrika toch te proberen verzachten.

Een aanmoediging voor wie gelooft

en blijft ijveren voor de wenselijk-

heid van meer menselijkheid. Een

“once in a lifetime experien-

ce”!

Dirk Huyghe//R.VdLinden
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